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Houd je vast aan Jezus!
Arie van der Stoep

Jakobus - je weet wel, van die brief achterin de Bijbel - kende God. Hij had veel ervaring in de

omgang met Hem. Dat merk je. Hij beschrijft zo heel vanzelfsprekend Gods reactie op een gebed

van ons om hulp, als we in de strijd zijn.

Je merkt dat hij uit eigen ervaring weet dat het in het leven met God niet altijd gaat zoals we graag

willen. We hebben een verlangen om voor Jezus te leven en Hem te volgen. Om veranderd te worden

en op Hem te gaan lijken. Om het leven uit God te leven.

Hij weet dat er ook bij ons vaak nog zoveel ontbreekt aan dat leven, dat God ‘wijsheid’ noemt (*).

Wat God in je zoekt

‘Dat is geen probleem,’ zegt hij, ‘God is zo groot! Hij is vol geduld. Hij houdt van ons en wacht erop,

dat we komen en zeggen: “Hier ben ik, Heer, ik weet niet hoe verder. Bewerkt U het nieuwe leven in

mij.” En,’ voegt Jakobus eraan toe, ‘wees ervan overtuigd dat het je gegeven zal worden’ (1).

Vanuit zijn eigen leven met God kan hij zeggen: ‘Denk niet dat Hij verschil maakt in wie je bent. Hij

geeft het aan ieder die zo, in afhankelijkheid van Hem, tot Hem komt. Simpelweg, zonder je verwijten

te maken (1). Hij houdt van je en heeft je aanvaard. Om Jezus’ wil. Om alles wat Híj voor je heeft

gedaan. Houd daaraan vast (2). Houd je vast aan Jezus. Dat is geloof! Dat is wat God in je zoekt (3).

Dat is namelijk de basis waarop Hij aan je kan werken (4). Zoals wie een huis bouwt, eerst de

ondergrond onderzoekt, of die stevig genoeg is, en dan gaat bouwen. Zo doet God het ook.’

Om je sterker te maken

Die basis is nooit dat wat we zelf hebben gepresteerd. Ook niet ons karakter of onze positieve

instelling. Jakobus zegt: ‘Alleen op de basis van wat Jezus deed, kan God maken dat we volkomen en

onberispelijk zijn en in niets tekort schieten (5). Dat God vreugde in ons vindt.’

In zijn woorden zegt Jakobus: ‘Word dus niet wanhopig. God zal al die dingen die je uit je evenwicht

halen, die maken dat je misschien verkeerd reageert, gebruiken om je sterker te maken in het steunen

op zijn kracht. In het nog meer afhankelijk van Hem zijn (6). En in het vertrouwen: Híj komt met mij tot

zijn doel’ (7). 

Uit de Bijbel:

(*) Zie: ‘Kostbaarder dan koralen‘ (Leven uit Hem, nr. 007).

(1) Jakobus 1:5.

Indien echter iemand van jullie in wijsheid tekortschiet (= in het vermogen om het eeuwige leven te

leven, het leven uit God - AvdS), laat hij dan God daarom bidden, die aan allen geeft, eenvoudigweg en

zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

(2) Jakobus 1:3-4a.

https://tinyurl.com/pt2pdsec


... jullie weten dat de beproefdheid (= het op de proef gesteld zijn - AvdS) van jullie geloof volharding

uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, ...

(3) Jakobus 1:6.

Maar hij moet bidden in geloof, ...

(4) 1 Korintiërs 3:11.

Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.

(5) Jakobus 1:4.

... die volharding moet volkomen doorwerken, zodat jullie volkomen en onberispelijk zijn en in niets te

kort schieten.

(6) Jakobus 1:2.

Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer jullie in velerlei verzoekingen vallen (=

terechtkomen - AvdS).

(7) Filippenzen 1:6.

Hiervan ... ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in jullie een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal

voortzetten, tot de dag van Christus Jezus (= tot de dag dat Jezus terugkomt - AvdS). 

b Geef de link naar deze boodschap gerust door. Je kunt er

   anderen door zegenen!

b Ook de boodschap uitprinten voor anderen (voor een

   persoon of groep) is daarvoor een goed middel.

b © ECHTER: voor de overname of publicatie van dit artikel

   in bladen of op andere wijze heb je toestemming nodig van

   de schrijver en eigenaar van de website www.kommm.nl.

   Voor contact: ga naar de pagina Contact van de website.

http://www.kommm.nl.
https://tinyurl.com/y8szwkcp

